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Met ontferming bewogen 
 
 
Woord van welkom 
kort orgelspel 
stil gebed 
Zingen: Psalm 100: 1 en 4 
Bemoediging en Groet 
Aansteken van de kaarsen 
Zingen: Vader, ik aanbid u, Hemelhoog 663 
Met de kinderen 
Gebed om ontferming 
Zingen: Lied 281: 1,2,3 
Woord van genade 
Zingen: Lied 281: 4 en 10 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 

Schriftlezing: Lukas 7: 11 – 17 
Zingen: Lied 314 Here Jezus, om uw woord 
Verkondiging   Met ontferming bewogen 
Orgelspel  Wenn wir in höchsten noten sein 
Zingen: lied 342 In God de Vader op zijn troon 
Gebeden 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 395 Hemelhoog Ik wil jou als Christus dienen 
Zegen 

 

 


